We hebben afgesproken in de lounge van het NH hotel naast het station van Utrecht.
Voor vertrek kijk ik nog even op internet om te kijken wie ik daar moet zoeken, maar Fred
Korthagen, emiritus-hoogleraar Onderwijskunde, kun je niet mislopen. Gezegend met een
hoofd vol grijze krullen en sprankelende ogen achter een intellectuele bril.’Shining eyes,
de essentie van goed leraarschap; lees ik bij een van de internetplaatjes. Een kwaliteit van

goede leraren, volgens hem.

i

Wat is de essentie van goed leraarschap? Datis de vraag die Fred
Korthagen bezighoudt. Als je de lijst van zijn publicaties doorleest
krijg je al een beetje idee waar het om gaat: authenticiteit, een groot
hart voor leerlingen, kernkwaliteiten en flow in je lessen. De aandacht
voor de kernkwaliteiten van de leraar werd hem niet altijd in dank
afgenomen. Het onderwijsdebat in Nederland wordt tegenwoordig
gevoerd over competenties en didactische vaardigheden en veel
aandacht voor pedagogiek is er niet meer. Reden voor Fred Kortha-
gen om ‘het pedagogisch manifest’te schrijven en als trainer de bar-
ricaden op te gaan om te proberen het evenwicht tussen didactiek en
pedagogiek te herstellen.

Hoe wordt je een goede leraar?

Presence en flow

‘Het gaat er om dat er iets gebeurt dat in het hier en nu kinderen
aanspreekt. Dan ontstaat er een soort flow in de klas en dan gaat leren
heel natuurlijk. Niemand heeft meer het idee ‘we zijn aan het leren;,
maar en passant neem je heel veel op. Presence hoort bij een persoon
in een situatie. Je bent‘in presence’of je bent het niet. Ik praat nu met
jou en ben ik nu helemaal in contact met wie ik ben? Nou, nog niet
100%, ik voel een zekere druk om goed op jouw vragen te antwoor-
den, om met een goed verhaal te komen. Dat soort‘moeten’ werkt
niet. Hoe zou het verhaal zijn als ik niet de druk van het interview
voel? Maar terwijl ik dit uitspreek wordt ik al rustiger en denk ik ‘hoezo,
moet ik hier zitten presteren” en dan zak ik dus meer in wie ik werkelijk
ben. Dat is dus eigenlijk ‘presence’
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Maar als ik met leraren praat voelen ze een grote druk, dat er van alles
moet. Dat wordt doorgegeven door de schoolleiding, dus die ziekte
waart een beetje rond in het onderwijs. We hebben in Amerika gezien
hoe het onderwijs totaal afbreekt, dat het plezier in leren verdwijnt . Als
er veel'moeten’in de situatie komt wordt het moeilijker om jezelf te zijn!

Kwetsbaarheid en moed

'Veel docenten associéren kwetsbaarheid met zwakte, maar als je
je kwetsbaar op durft te stellen gebeuren er ook mooie dingen bij
leerlingen. Ik geef veel cursussen aan leraren en een van de eerste
dingen die zij daar ontdekken is dat kwetsbaarheid een kracht is.
Het is geweldig als iemand uit de groep zich kwetsbaar durft op te
stellen, dan gebeurt er iets in zo'n groep. Dan is iedereen geraakt
en gaat zo'n groep heel hard aan het leren. Het komt in de klas veel
voor dat docenten zich verschansen achter het boek en je moet er
met mildheid naar kijken, want dat boek is ook een houvast. Maar
het helpt heel erg om je daarvan bewust te worden, want door je te
verschansen achter dat boek, kom je niet toe aan waar het echt om
gaat bij het leren. Door je daarvan bewust te worden kom je in de
diepere lagen van‘de ui’, in de kern waar het werkelijk om gaat, voor
jezelf, voor het vak én voor de leerlingen!

Inlevingsvermogen

‘Als ik tijdens een lezing vraag naar de belangrijkste kwaliteiten van
een leraar dan staat bijna altijd inlevingsvermogen, de gevoeligheid
voor leerlingen, bovenaan. De een heeft dat in aanleg wat meer dan




vaak 'weet je wat je moet doen...’ en dat geeft eenzaamheid

de ander. Sommige mensen hebben zoveel moeite met contact
maken, dat ze beter geen intermenselijk beroep kunnen kiezen. Het
komt voor dat leraren die echt niet geschikt zijn voor de klas staan,
maar volgens mij is dat hoogstens 5%. Het is natuurlijk interessant
om te praten over leraren die het niet goed doen, maar het valt wel
mee. Hoe veranderbaar zijn docenten? Dat is in zijn algemeenheid
moeilijk te beantwoorden. Wat ik wel eens jammer vind is dat op
sommige scholen zo'n sfeer heerst van ‘we doen het al jaren zo en dat
werkt! [k ben veranderbaarheid steeds meer gaan zien als bepaald

de cultuur van de school in plaats van als een eigenschap van de

individuele docent. Dat ken ik van mijzelf ook wel, dat je in bepaalde
contexten meegezogen wordt naar een hoger niveau!

De kwaliteiten zien bij de leerling

‘Ik train veel docenten en dan gaat het er over hoe belangrijk het is
om kwaliteiten te benoemen bij kinderen :‘ik zie jouw doorzettings-
vermogen’ of ‘wat ben je creatief; dat soort zinnetjes. ledereen vindt
dat belangrijk, maar bijna niemand doet het. Docenten zijn zich die
kwaliteiten niet altijd bewust, daar moeten ze ook in wakker gemaakt
worden. Ze denken dat die kwaliteiten pas zichtbaar worden als
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ze leerlingen beter kennen, maar dat is niet zo. Als ze naar foto’s
kijken van leerlingen en ze kennen het hele kind niet, dan blijken

ze toch in staat om die kwaliteiten te zien. Dan zien ze bijvoorbeeld
betrokkenheid in hun ogen. Ik leer docenten uiteindelijk om in een
nieuw iemand die je ontmoet, meteen de kwaliteit te herkennen.
De volgende vraag is dan om bij foto's van leerlingen uit je klas,
kinderen die je wel kent, de kwaliteiten te herkennen. Zie het maar
voor je, welke kwaliteit komt bij je op en dat weten ze altijd meteen.
De volgende stap is om dat ook te zeggen tegen leerlingen!

De cenzaamheid van de docent

‘Als jij in het onderwijs een bepaalde drive hebt en die wordt niet
gedeeld door je collega’s, dan geeft dat een eenzaam gevoel, denk
ik. Ik was hoogleraar aan de Universiteit om dit soort dingen te ont-
wikkelen en dat begon aan te slaan. Het'uimodel’ ging inderdaad
Nederland rond en begon in het buitenland opgepikt te worden.

Bij mij op de gang, op mijn werk, waren veel mensen die er met mij
niet over wilden praten en een oordeel klaar hadden. Ze vonden
het‘soft’ of ‘te persoonlijk’ of ‘therapeutisch’ Daar heb ik het heel
moeilijk mee gehad. Als je het nu over professionele eenzaamheid
hebt, dan is dit een goed voorbeeld: dat je met mensen samenwerkt
en dat ze denken ‘mwaaaah.... Op een gegeven moment zei mijn
leidinggevende “Jij bent een gelovige Fred, en in onze omgeving
moet je wetenschappelijk bewijs hebben voor wat je doet’ Dat heeft
mij ongelooflijk gestimuleerd om allerlei onderzoeken op te zetten
om te laten zien hoe het werkt. Dat overtuigt uiteindelijk echter niet,
want er wordt niet naar gekeken. Zij zijn ook ‘gelovigen’ natuurlijk,
net als wij allemaal.

ledereen heeft een reden om het onderwijs in te gaan, maar som-
migen raken het contact met hun ideaal kwijt. Dan kunnen ze de
moed verliezen en gaat het er om hun praktijk weer met hun ideaal
te verbinden. Mensen die een ideaal hebben, maar in de leraren-
kamer alleen maar mopperen. Als je als docent met een probleem
komt is de reactie van collega’s vaak ‘'weet je wat je moet doen.!

en dat geeft eenzaamheid. Mensen zijn gewend om adviezen te
geven en oplossingen in plaats dat ze jou in je kracht helpen. Praten
over wat er mis gaat en terug gaan naar je eigen kracht en hoe je
die kunt gebruiken om het probleem op te lossen. Dat gebeurt zo
zelden. Dat geeft veel eenzaamheid, dat je niet echt herkend wordt
in wie je bent als leraar. Je hoort bijna nooit iemand van een ander
zeggen:‘Wat ik zo goed van jou vind is dat ... Als dat gebeurt is het
vaak heel ontroerend, omdat het niet alleen maar heerlijk is als je
gezien wordt, maar de pijn komt ook naar boven van al die tijd dat
je niet gezien werd. Het is een noodzakelijke inhaalslag’

Het pedagogisch manifest

‘De pedagogiek is bijna uit het onderwijs verdwenen. We heb-
ben haast geen grote pedagogen meer zoals bijvoorbeeld Philip
Kohnstamm. Dat was nog iemand uit de tijd dat onderwijskunde
en pedagogiek niet gescheiden waren. Die man kwam in de klas en
die dacht na over vragen zoals ‘wat is leren’ of ‘wat is groeien’! Het

is dramatisch dat we dat bijna helemaal kwijt geraakt zijn. Toen was
het vanzelfsprekend dat je het leren bij een vak niet los kon zien

van de vraag ‘wie is dat kind?’ en de opvoedingstaak die daar aan
gekoppeld zit. Ik denk dat daar een grote leegte is ontstaan, die mis-
schien ook wel voor een deel verklaart dat leerlingen niet meer zo
gemotiveerd zijn en afhaken, want het gaat niet meer over hen. Dat
is heel ernstig en als dan ook leraren soms het gevoel hebben dat
het niet meer over hen gaat, dan zijn we in een soort verregaande
vervreemding terechtgekomen.

Aan de Universiteiten is langzamerhand de pedagogiek als weten-
schap aan het verdwijnen omdat het heel moeilijk is om internati-
onaal te publiceren over situaties in Nederland, met als gevolg dat
de ene na de andere hoogleraar en medewerker werd ontslagen of
naar elders vertrok. De pedagogiek is verdwenen en de onderwijs-
kunde is gebleven, want daarmee kun je wel internationaal publice-
ren. We hebben haast geen grote pedagogen meer. Waarom heb ik
een manifest geschreven? Het heeft wel iets van‘op de barricaden;
er moet iets veranderen. Het woord ‘manus’zit er in, het woord
‘hand; het geeft concrete handvatten om het anders te doen, als het
gaat om die opvoedingstaak.

Onze toekomst is ongewis. Als je kijkt naar het uimodel, hoe meer

- je aan de buitenkant gaat zitten, hoe groter de kans dat leerlingen

daar over tien jaar niets meer aan hebben. Competenties die ze nu
leren zijn misschien volstrekt verouderd over tien jaar. Wat kan een
mens overeind houden als de hele economie instort, als straks de
euro misschien niets meer waard is, als er chaos ontstaat, wat ik niet
hoop. Wat kan een mens dan nog staande houden, dan moet je
ergens contact houden met wie jij bent en dan moet je een richting
in jezelf hebben ontwikkeld. Daarbij kunnen leraren je helpen. Ik
denk dat ergens leerlingen wel voelen:‘wat ik op school leer, wat
moet ik er mee?. Waar praten we over in het onderwijs? De vraag is:
kunnen wij contexten scheppen, waarin mensen voelen dat wat ze
aan het leren zijn betekenis heeft. Of nog beter: dat ze daar zelfs
niet eens bij stilstaan, omdat het vanzelfsprekend is. Dat het leren
gewoon gebeurt! &

onderwijsadviseur.







